
 

We doen het voor de Sport 

 

Deze woorden zijn niet overbodig. Ze zijn oud en nieuw, noodzakelijk en nodig. 

Dit is mijn respect, mijn diepe buiging, mijn nimmer aflatende dank 

Dit is voor de man die op zijn fiets verslag doet van alle lokale derby's 

Die alles uit de doeken doet voor de radio en voor de lokale krant 

"Orandum est ut sit mens sana in corpore sano" - Men met bidden om een gezonde geest in een 

gezond lichaam. 

En daar bid ik voor. Dus dit is mijn respect, mijn diepe buiging, mijn nimmer aflatende dank 

Dit is voor Corry, Coby, Nelly en Netty. Willem en Bob en Alex van de geoliede machine van de 

kantine 

Dit is voor het SportPunt, voor de gemeente, voor de provincie en de Grote Club actie 

Deze woorden zijn voor de veldjes, de banen, de matten, voor de modderpaden, de loopbanden en 

de verwarmde baden 

Dit is voor de mensen die vier keer in de week de teams trainen en een wedstrijd in het weekend. 

Die de wereldkampioenen opleiden naast de jeugd uit de buurt en sporthelden maken van de 

rotjongens 

Dit is voor de fanatieke spelers die het veld uit worden gestuurd 

Dit is voor alle Skateparken, Freerunning en Natuurspeelplaatsen, voor alle klimrekken, bal-

uit-de-sloot-halers 

De joggers, de halve marathonners, de lintenhangers, de hijgers, de diepe en de oppervlakkige 

ademhalers. 

De versleten knieën, de verdraaide rug, de ingegroeide teennagels 

Voor de opa's die langs de lijn staan die kleinkinderen komen brengen en halen. 

Dit is voor al die moeders die die naar de uitwedstrijden rijden. 

Dit is voor Stolwijk op bezoek in Gouda op een zaterdagochtend om half negen. 

Dit is voor dat ene punt verschil en voor de playlist met precies 120 beats per minuut. 

Dit is voor alle grasmatreperateurs, lijnentrekkers, hockeywedstrijdfluiters. 

Dit is voor de kantine van de roei- en zeil. Voor de micro- en de macronutrientenfetisjisten. 

Dit is voor de mensen die de hokjes dweilen na de waterpolowedstrijd. 

Voor de zaalwachten bij de korfbal, voor het harken van het gravel 

Voor de man die drie weken achter elkaar de Wastas van de basketbal mee naar huis nam omdat hij 

geen rijbewijs heeft. 

Dit is voor de tienduizenden in elkaar geknutselde pakjes met dubbele boterhammen met pindakaas 

en een ontbijtkoek en een appel. 

Dit is voor de appjes van de gescheiden vaders aan de gescheiden moeders die willen weten wat 

de stand is in de rust. 

Dit is voor de duizend vrijwillige coaches die nog fanatieker dan het team 

Met een waarschuwing van het veld gestuurd worden door de vrijwillige scheidsrechters. 

Die dit daarna doorgeven aan de vrijwilligers die op een zondagochtend de scoreborden bijhouden. 

Dit is voor de miljoen AA-tjes en de lege tap na de derde helft. 

Deze is voor alle neven, nichten en vrienden die met hun EHBO diploma vooral verstuikte enkels 

intapen. 

Deze is voor de fysiotherapeuten, huisartsen, haptonomen en het Zilveren Kruis. 

Dit is voor de docenten op de school die Bewegen Sport en Maatschappij geven. 

Die duizenden kinderen Coopertesten, De Plassenloop (och wat had ik daar een hekel aan) en 

Singellopen laten doen. 

Dit is voor alle moeders en vaders die om acht uur 's avonds de maaltijden opwarmen die niet 

opgegeten zijn vanwege de training 

Dit is voor de geur van gras, de geur van chloor, de geur van zweet, de gestreken Judopakken,  

Dit is voor de lekke banden tijdens een rondje om de kerk in het Westland. 

En boven alles is dit voor jullie, voor mezelf en voor de man die op zijn fiets verslag doet 

van alle lokale derby's 

Die alles uit de doeken doet voor de radio en voor de lokale krant. Hij doet het voor de sport. 

Deze woorden zijn niet overbodig. Ze zijn oud en nieuw, noodzakelijk en nodig. 

Dit is mijn respect, mijn diepe buiging, mijn nimmer aflatende dank. 

 

- 

 

Chris Bellekom 

Stadsdichter van Gouda 

Voorgedragen op 6 januari 2025 

tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gouda 


