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FOTO UIT  
VERVLOGEN TIJDEN 

Wie wat wanneer?
Wederom een foto van persfotograaf Frans 
Kuit van het Brabants Dagblad. Op 24 april 
1963 werd deze feestelijke gebeurtenis in Vught 
vastgelegd. De teruggekeerde missionaris Egon 
de Bekker (Witte Paters van Afrika, 1913-2002) 
wordt namens de Vughtse gilden toegesproken 
door Jan van de Mortel (1902-1990). Kan 
iemand meer informatie verstrekken over de 
festiviteit? Wie herkent de gildekoningen en 
overheidsleden?

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-
Collectie (brabant@tilburguniversity.
edu) of naar Tony Vaessen  
(antonius.vaessen@telenet.be) en/of 
0032 - 491 08 32 98

Resultaat fotoherkenning:
In nummer 1 van 2024 publiceerden we twee foto’s met betrekking tot de opening van het 
gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch. Op 15 april 1964 zegende bisschop Bekkers dit 
gebouw in.

Op de linkerfoto wordt het vendelgebed uitgevoerd door de vendeliers van het Sint Antonius  
Abt gilde.
Van voor naar achter én op de rug gezien: Piet Aarts en Frans van Kessel (aan de kant van het 
gebouw) en Gerrit Somers en Gerrit Nooijen (aan de zijde van de tamboers). Nog steeds  
is het Tauteken op de moderne vendelvlaggen afgebeeld.

Op de rechterfoto staat naast de monseig-
neur het schoolhoofd in jaquet, Jos Loeffen. 
Ook de vier tamboers zijn herkend. Van voor 
naar achter: de jonge Lambert Kouwenberg 
met kleine trom, Adriaan van der Heijden 
met dieptrom, Bert Hoefs met dieptrom en 
tot slot Frank Verhoeven met eveneens kleine 
trom.

Herhaalde oproep:
Laatste poging: de oude foto van een schut-
tersfeest in Nuland uit 1912 is nog steeds niet 
herkend. Zie ook De Gildetrom, nr. 4 (2023), 
p. 47. Wie o wie van Kring Maasland kan ons 
helpen?
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