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FOTO UIT  
VERVLOGEN TIJDEN 

Wie wat wanneer?
Medio jaren dertig legde de in Lieshout geboren fotograaf Martien Coppens (1908-1986) een dorpsgenoot van hem vast. Deze tamboer draagt wel 
een heel bijzonder exotisch hoofddeksel. Is wellicht zijn naam bekend? Van welk gilde was hij lid? Kan iemand meer achtergrondinformatie verstrekken 
over zijn helm en beschilderde trom? Is de opgespelde zwarte lap op zijn borst de voorloper van het prijzenvest?

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-
Collectie (brabant@tilburguniversity.
edu) of naar Tony Vaessen  
(antonius.vaessen@telenet.be) en/of 
0032 - 491 08 32 98

Herhaalde oproepen:
Helaas zijn er geen reacties binnengekomen op de foto’s in nummers 3 en 4 van 2024. Zijn de door ons geselecteerde foto’s moeilijk te determi-
neren? Werp er nog eens een blik op.

Martien Coppens - Het slangendefilé tijdens 
het Landjuweel in Oirschot (1951).  
Zijn er gilden of tamboers op de voorgrond te 
herkennen?

Gaston Remery - Het feestterrein in de 
Kempen (jaren zestig). Wie herkent de twee 
patroonheiligen en de vaandrig?


