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FOTO UIT  
VERVLOGEN TIJDEN 

Wie wat wanneer?
Waalrenaar Bernard van Dooren (1908-1988) trok vaak de natuur in om vogels te fotograferen,  
maar ook het dagelijks leven legde hij vast. Van Dooren maakte op 25 juni 1961 een reportage van 
een gildefeest in Helmond. Wie herkent deze in het gras neergestreken koningen en gildebroeders?  
En van welk gilde zijn ze? 

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-
Collectie (brabant@tilburguniversity.
edu) of naar Tony Vaessen  
(antonius.vaessen@telenet.be) en/of 
0032 - 491 08 32 98

Herhaalde oproep:
Helaas is er nog geen reactie binnengekomen 
op de foto in nummer 1 van 2025. 
Werp nog eens een blik op de Lieshoutse 
tamboer en zijn attributen die door dorpsge-
noot Martien Coppens is gefotografeerd.

Resultaten fotoherkenning:

Martien Coppens - Het slangendefilé tijdens het 
Landjuweel in Oirschot (1951).

Gaston Remery - Het feestterrein in de
Kempen (jaren zestig). 

Op de voorgrond - tweede en derde van links - 
zijn de tamboers Harry en Janus Snelders van 
het Gilde St. Willibrordus Wintelre herkend.

Ook de patroonheiligen en de hoofdvendelier 
van het Gilde St. Catharina & St. Barbara 
uit Leende zijn op een gildedag (locatie nog 
onbekend) in 1957 geïdentificeerd. Vanaf links 
naar rechts: Ria van Laarhoven (St. Catharina), 
Harrie van Dommelen (vaandrig) en Francien 
(Zus) van Meijl (St. Barbara).
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