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Wie wat wanneer?

In 1980 kreeg Hans-Joachim Schréter
(1938-2022) een foto-opdracht van de
provincie Noord-Brabant om de Brabantse
schuttersgilden vast te leggen. In het kader van
Eindhoven Gildestad ter gelegenheid van het
Europees Koningsschieten in 1982 werden zijn
opnamen voor de eerste maal geéxposeerd in
Museum Kempenland.

Op het Landjuweel in Oirschot werd dit
keizerspaar ‘gekiekt’. Wie kan de namen geven
van dit paar en tot welk gilde behoren ze? Twee
dingen vallen meteen op: de keizer draagt een
zwarte band met de tekst ‘Internationaal’ erop
en zijn echtgenote draagt de koningsvogel. Kan
iemand wellicht meer achtergrondinformatie
verstrekken?

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-
Collectie (brabant@tilburguniversity.
edu) of naar Tony Vaessen
(antonius.vaessen @telenet.be) en/of
0032 - 49108 32 98

Herhaalde oproep:

Helaas zijn er geen reacties binnengekomen op de foto’s in nummers 1 en 2 van 2025. Zijn de door ons geselecteerde foto’s moeilijk te determi-
neren? Werp nog eens een blik op de Lieshoutse tamboer met zijn fraaie hoofddeksel en prijzenvest. En wie herkent de in het gras neergestreken
koningen en gildebroeders op het gildefeest in Helmond (25 juni 1961)?




