
 

 

 

Casuïstiek uit de NNZ praktijk 

 

 

 

Er komt een vraag voor ondersteuning binnen via Mildred Clinics in Eindhoven. Een mevrouw van 33 is 

zwanger. Ze heeft 2 kinderen die ze nooit ziet en heeft vijf keer een abortus gehad. Het was voor de 

inhoudelijk coördinator moeilijk om contact met haar te krijgen, na herhaaldelijk bellen en appen lukt het 

om een afspraak te maken. Mevrouw is een tijd dakloos geweest in Eindhoven en woont nu net in een kleine 

benauwde kamer in Helmond. Het vermoeden is dat ze door prostitutie aan geld komt voor een dak boven 

haar hoofd. Ze voelt zich misselijk door de zwangerschap en ziet er onverzorgd uit. De vader is niet in beeld, 

‘daar krijg ik hoofdpijn van’ zegt ze zelf. De inhoudelijk coördinator praat met haar. Ze geeft aan dat ze geen 

kind wil. Na uitleg over verschillende soorten anticonceptie, is ze gemotiveerd om een implanon te laten 

plaatsen. Samen bellen ze naar de abortuskliniek om een afspraak te maken waarbij ze meteen een 

implanon zullen plaatsen. Ze heeft geen mogelijkheid om er zelf heen te gaan. De inhoudelijk coördinator 

haalt haar op en brengt haar naar de kliniek. Samen doen ze daar het intakegesprek. De rekening van de 

implanon wordt vergoed door NNZ. 

De inhoudelijk coördinator wordt gevraagd om mee te denken bij een casus. Het gaat om 

een vrouw die wordt begeleid door de maatschappelijke opvang in Helmond. Ze heeft een 

dochtertje met een meervoudige handicap. Het is voor haar moeilijk om hiervoor te 

zorgen. De begeleiding krijgt maar moeilijk contact met haar. Ze is niet open en lijkt niet 

altijd eerlijk te zijn. Ze heeft geen vaste vriend, maar wel wisselende contacten. Ze heeft 

onveilige seks met hen. Ze spreken af dat de inhoudelijk coördinator langs gaat voor een 

gesprek en om uitleg te geven over anticonceptie. Ze komt niet opdagen hiervoor. De 

inhoudelijk coördinator heeft meerdere keren contact met de trajectbegeleider om te 

bespreken hoe de trajectbegeleider zelf een gesprek met haar zou kunnen aanpakken. Na 

enige tijd komt het bericht dat ze een spiraal heeft laten plaatsen.  

 

Een jonge meid (22 jaar) uit Veldhoven heeft verkering met een Turkse jongen. Haar 

moeder is Roma en bij haar thuis accepteren ze haar vriend niet. Andersom geldt 

hetzelfde. Ze raakt zwanger. De methode voor-het-zingen-de-kerk-uitgaan leek goed te 

werken, tot dan. Ze hebben het niet breed thuis en ze is bang dat ze het huis uitgezet 

wordt als ze vertelt dat ze zwanger is. Ze doet een HBO opleiding en wil deze graag 

afmaken. Door haar situatie heeft ze al wat dingen gemist, waardoor ze niet weet of ze 

het gaat halen. Ze kiest ze ervoor om de zwangerschap af te breken. Na een gesprek 

met de inhoudelijk coördinator besluit ze daarna om een implanon te nemen. Deze is 

vanuit NNZ vergoed omdat ze het niet breed hebben en zodat niemand uit de familie het 

te weten komt.  

 


